
Ben jij ook iemand verloren die je nog steeds                     

in je hart draagt?  

Voor jong en oud! Iedereen is welkom! Gratis toegang 

Lichtjestocht 
Zaterdag 23 november 

18.30-21.00 uur 

 

Amsterdam-Noord 
Tuindorp Oostzaan & Molenwijk 

Oefen de Lichtliedjes voor de Lichtjestocht (20 nov)                 

Maak lichtvlinders/lantaarns (20 en 22 nov)                             

Loop mee in de Lichtjestocht!   

Organisatie: The Spirit, Bethelkerk,                                                  
Stichting Huis van Verbinding i.s.m. Huis van de Wijk                 

De Evenaar, Stichting Spin, Diereneiland, Stichting Moo,    
Doras, Dock, Buurtteam Noord en Buurtbewoners  



Samen herdenken we onze dierbaren   
door een lichtje aan te steken voor hen die  

we verloren zijn en in ons hart dragen.  
We lopen een lichtjestocht door de buurt                 

    vanaf de Bethelkerk  
door Tuindorp en de Molenwijk                  

en komen samen in de Bethelkerk  
om ons gevoel en het licht te delen met  

verhalen, poëzie, dans, muziek       
    en ontmoeten elkaar     

   bij een hapje en een drankje 
 
 

Lichtvlinders en Lantaarns maken: 
Wo 20 nov 14.00-16.00 uur - Diereneiland (Molenwijk 11)  
Vrij 22 nov 15.00-17.00 - De Evenaar (Kometensingel 189) 
Lichtjesliedjes oefenen:   
Wo 20 nov 19.30-21.00 uur met Jos Zandvliet  
Lichtliedjes zingen voor de Lichtjestocht in de Bethelkerk  
(Plejadenplein 44)  
Programma 23 november 
18.30:   Verzamelen en lichtje halen in de Bethelkerk  
19.00:  Start Lichtjestocht m.m.v.   
            De Accufanfare & Pretvormers  
19.45:   Aankomst Bethelkerk  
   Lichtjesprogramma 
20.30: Ontmoeting met hapje en drankje  

Adres Bethelkerk: Plejadenplein 44 Amsterdam 

Info: Mirjam Sloots E: mirjamchristasloots@gmail.com  T: 0631778282  

https://thespirit.amsterdam/events/de-lichtjestocht/ 


